
  

  

 

Alweer een jaar voorbij 

 

 

 

Er is veel gebeurd het afgelopen halfjaar. Hoogtepunt was wel de concertreis. 

We hadden bezoek van een brassband uit Zuid-Limburg tijdens ons 

muziekweekend, maar we hebben ook onze kas gespekt met acties van de 

Jumbo, de Rabobank en onze eigen Vriendenactie. En dan was er natuurlijk het 

grandioze Ceciliafeest. Lees onze Notenkraker en kom vooral ook naar onze 

kerstwandeling. 

 

Kerstwandeling 



De Kerstwandeling belooft weer minstens zo'n gezellig evenement te worden 

als vorig jaar. Dit keer met een kerstkoor van wel dertig kinderen! De flyer valt 

een dezer dagen in uw brievenbus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe de zomer begon 

Fanfare EMM begon de zomer met een laatste repetitie in de open lucht en met 

onze eigen barbeque, die werd opgeluisterd met een quiz door onze 

pretemmers. Het liep uit op een doldwaze verwarring waarbij elkaars pincodes 

hardop geroepen werden, wat niet mogelijk geweest was zonder onbeschaamd 

en grootschalig te frauderen.  

 

Voorbereidingen 
Met de concertreis in het vooruitzicht sloten we de vakantie iets eerder af dan 

gebruikelijk. We wilden natuurlijk op en top voor de dag komen en daar hadden 

we een paar extra repetities voor nodig. De eerste repetitie hadden we 



 

inmiddels al gehad op maandag 21 augustus. Hierdoor zat alles wat vast zat 

inmiddels weer los: ventielen, buizen, polsen, vingers en zo meer. 

Op 26 augistus hadden we een volledige repetitiedag ingepland. Behalve extra 

repeteren was er ook tijd om samen te zijn en de hulp-muzikanten beter te leren 

kennen. Twan, Marûska, Chrit, Meggie en Peer hadden vol enthousiasme 

toegezegd om voor enkele lege plekken te komen vervangen. Helaas was 

Meggie deze dag door griep geveld. 

Na een half uurtje socializen werd er twee uurtjes flink gerepeteerd. Tussen de 

middag was er lekkere soep met broodjes. Na nog eens anderhalf uur oefenen 

werd op het terras van Beej7 nog gezellig nagepraat. Het was, kortom een 

geslaagde studie- en kennismakingsdag.  

Dorothé 

Concertreis 

 

Met twintig minuten vertraging die Anne van de concertreiscommissie op het 

laatste moment nog had weten te regelen, kon de reis van start naar de 



 

Vulkaneifel. Eerste stop was een pauzeplaats langs de autobaan waar Derk 

direct al in de hondenpoep ging staan. 

De reis ging verder naar Manderscheid, voor een concert bij Café-Restaurant 

Heidsmühle, waar, wegens plaatsgebrek,  drumband an fanfare gescheiden 

verdeeld werden over twee podia en waar een schuiftromboneschuif op de 

grond kletterde.  In Manderscheid werd overnacht in de Jugendherberge. Daar 

bleek zich nog een andere muziekverein op te houden, bij nader inzien bleken 

het vier mannen die enkel kwamen wandelen. Gezellig was het wel, vonden zij. 

Renee en Inge kwamen niet meer van hen af, zodat ze, ten einde raad, Chris 

om hulp vroegen. Maar Chris riep keihard nein! 

’s Avonds werd er nog flink gelapt om een poging te doen lang door te houden 

in een plaatselijke kroeg, maar dat viel nog niet mee. Het vergde nogal wat 

moeite om de kelen gesmeerd te krijgen, gezien het gebrek aan snelheid van de 

barman. Om hem aan te sporen ging Peter Teeuwen hem afleiden, zodat alles 

nog langer duurde. Zo werd die avond minder duur dan verwacht. Naar het 

schijnt heeft Rens nog steeds 125 euro in de pot. 

  

De volgende dag ging de reis verder naar Traben-Trarbach voor wederom een 

zonovergoten terras waar we mochten deelnemen aan een heus muziekfestival. 

De onvolprezen Vlierländer Musikanten uit Vlierden speelden in ons 

voorprogramma. De drumband kon hun fameuze compositie Stinking Garbage 

helaas niet ten gehore brengen, want de in elkaar gestapelde vuilnisbakken 

bleken door het geschud in de bus met geen geweld meer uit elkaar te willen. 

Tijdens het concert werd er, wellicht uit frustratie, nog een drumstok gebroken, 

maar dit mocht de pret op het zonovergoten terras niet drukken. Helaas 

moesten we op tijd weer vertrekken, want we zouden nog veel vertraging 

oplopen onderweg. 

 

Pompoenen en bloed 



De pompoenverkoper, even buiten Traben-Trarbach, klaagde over klandizie 

door de enorme bus met aanhanger van Roetje Ghielen die ineens het uitzicht 

op zijn koopwaar belemmerde: kalebassen van soms wel 28 euro per stuk. 

De bus was hier tot stilstand gekomen wegens een driezijdig ongeval zonder 

letsel, op een licht bloedende vinger van de buschauffeur na. Oorzaak was een 

trike die plots de weg opreed. Een mini moest hiervoor uitwijken waardoor zij in 

aanraking kwam met de touringcar. Schade: blikschade aan de trike, een 

gebroken stuurstang en schrammen aan beide zijden bij de mini en de bus had 

wat schade bij de wielkast, linksvoor. 

De politie liet een halfuur op zich wachten. Jan toonde zich intussen een kundig 

verkeersregelaar; een beetje voorzitter heeft ook hier diploma's voor. De leden 

van de fanfare, voor het overgrote deel nog in uniform, keurden de pompoenen 

en laakten de hoge prijzen, lagen verveeld in het gras of maakten foto’s van de 

plaats delict. 

De politie had nog eens een halfuur nodig voor de papieren in orde waren. Er 



 

werd gesproken met alle bestuurders, maar niet met de pompoenverkoper. 

Hoewel het niet ondenkbaar is dat juist hij de ware toedracht voor het ongeval 

was. Want waarom was de trike juist op deze plek zulke vreemde manoeuvres 

aan het maken op de openbare weg? 

Hoe dan ook: Na ruim een uur vertraging mocht de bus de reis weer 

voortzetten. Het was toen, vlak voor het instappen, dat de chauffeur nog even 

wat rommel uit het verkreukelde plaatwerk wilde pulken, dat hij zijn vinger 

openhaalde. Maar de politie was toen al vertrokken, het was te laat om deze 

verwondingen nog op te tekenen in het proces verbaal. 

Marc 

 

 

 

 

 

Muziekweekend 
Omdat we dan maar één keer de gymzaal hoefden in te richten, lag het voor de 

hand ons Herfstconcert te plannen in hetzelfde weekend als het jaarlijkse 

Jeugdorkesttreffen. Zodoende konden we een heus muziekweekend 

aankondigen. Sterker nog: Onze voorzitter Jan Joosten mocht ons weekend 

toelichten op L1 radio. Klik hier om het gesprek terug te luisteren. 

 

https://fanfarekoningslust.us8.list-manage.com/track/click?u=b0d0510c2d72fa463b47734d0&id=907ee3fbfd&e=078e25320b
https://fanfarekoningslust.us8.list-manage.com/track/click?u=b0d0510c2d72fa463b47734d0&id=d67ea01dc6&e=078e25320b


 

 

Het weekend begon op de zaterdagavond met het Herfstconcert, samen met 

Brassband Sint Gerlach uit Houthem, een ander orkest van onze dirigent Willem 

Lindelauf. We kregen een mooie uitleg over de orkestvorm en de strikte 

opstelling. En we kregen de klanken te horen, die veel ronder zijn dan we van 

de harmonie- en fanfareorkesten gewend zijn. 

De uitwisseling krijgt z’n voltooiing in het voorjaar wanneer Fanfare EMM naar 

Houthem gaat. De datum is al geprikt: 24 maart. 

  

Daags na het Herfstconcert stond het Jeugdorkesttreffen op het programma. 

Het was volle bak in de Sprunk. Er kwamen dan ook maar liefst vijf orkesten 

opdraven. De Echo uit Hout-Blerick, Concordia Melick, Funfare Velden en 

natuurlijk de Koningsluster Muziekgroep Nieuwe Stijl. De zondag werd 

afgesloten door Jeugdorkest Peel en Maas met muzikanten uit Helden, 

Panningen en Kessel. 



 

 

 

 

Ceciliafeest 

 
Het Ceciliafeest was weer een groots evenement. Een spellenavond met 

ballonnen, zure matten, bruggen van spaghetti met spekjes en nog steeds niet 

beantwoorde vragen.  

 

https://fanfarekoningslust.us8.list-manage.com/track/click?u=b0d0510c2d72fa463b47734d0&id=4ed76b800a&e=078e25320b


 

 
 

Jubilarissen 
  

Tijdens het Ceciliafeest waren er maar liefst twee jubilarissen te huldigen. Drie 

eigenlijk, Koen Ottenheijm is 25 jaar lid, maar hij was afwezig en wordt dus 

tijdens de jaarvergadering gehuldigd. 

  

Derk Verhaegh werd ook gehuldigd, hij meldde zich al in 1996, maar 

zei in 2015 zijn lidmaatschap op. In 2018 werd hij toch weer lid van de 

drumband, zodat hij dit jaar de 25 jaar aantikt. 

Na een jaar blokfluitles begon hij meteen met muziekles op drums en is nog 

steeds lid van de drumband. Derk is een echte drummer, zo speelt hij in de 



band Sir Bash. En als de hofkapel met de bezetting van het drumstel in de knel 

komt, springt Derk even bij, al is het dan in de rode carnavalsjas. 

Voor de fanfare speelde hij voor Adams-koerier, omdat hij daar in de buurt 

werkte. Zo kon hij mooi instrumenten meenemen om ter reparatie aan te 

bieden. 

 

  

Jan Joosten is maar liefst 50 jaar lid. Hij is al sinds 1973 lid waarvan, 

volgens de administratie enkele jaren niet spelend. Als klein jochie speelde hij al 

op de bugel, hij volgde een muziekopleiding en kwam a snel bij de hofkapel 

waar hij ook al 45 jaar lid van is. 

Van 2007 tot 2021 gaf hij trouwe begeleiding en muzikale ondersteuning aan 

het jeugdorkest als lid van de jeugdorkestcommissie. 

Jan is goed in het binnenhalen van muzikanten. Hij liet hen vaak in de keuken 

een instrument uitproberen en gaf zelfs een tijdje muziekles. 

Sinds 2017 is Jan bestuurslid. Alvorens in 2018 de voorzittershamer over te 

nemen heeft hij eerst een jaar op snuffelstage bij Han geweest. Als voorzitter 

woont hij regelmatig de SMP-vergaderingen bij, ofwel de overleggen met alle 

muziekverenigingen in Peel en Maas. 

Ook maakt hij al jaren deel uit van de concertreiscommissie, die hij altijd in 



 

goede banen weet te leiden. Maar niet alleen die commissie en het bestuur van 

de fanfare leidt hij in goede banen, alsook andere activiteiten zoals de 

concertreis en als het moet zelfs het verkeer. 

 

 

Save the date 

Jubileumweekend 2025 
  

Wegens Corona konden V.V. Koningslust en Fanfare & Drumband E.M.M. 

hun 75-jarig jubileum niet vieren. De stuurgroep heeft uiteindelijk besloten dat 

de festiviteiten in 2025 gaan plaatsvinden. In het weekend van 6-7-8 juni 2025 

vieren beide verenigingen hun 80-jarig jubileum. Iedereen is van harte welkom, 



 

noteer deze datum alvast in je agenda! 

  

 

  

  

 

Wist je dat… 

• Maat 84 zes maten na maat 78 ligt, ofwel negen maten voor maat 93, maar 

ook 76 maten na maat 8? 

• Pien heel hard wegrent voor mini spinnetjes en alle andere soorten insecten? 

• Gerard van Bommel tijdens de concertreis de bijnaam Graad van de 

sjoap(schapen) kreeg? 

• Er tijdens die reis ook wolven, apen, schapen en Tarzan mee waren op de 

terugweg na ons diner? 

• Dat Anne de bril van Pim had opgezet, maar Pim hem daardoor niet meer 

terug kon vinden? Want hij zag het niet meer. 



 

• Dat Rob nog steeds niet snapt waarom Ivo Steeghs zijn jas meegenomen had 

tijdens onze concertreis in Cochem en daarom tijdens het uitstapje naar de 

kroeg zonder jas mee is gegaan? 

• Volgens onze dirigent de lage F bij sommige, niet nader te noemen 

instrumentgroepen, af en toe "ontiegelijk koleretig vals" klinkt? 

• Tijdens het muziekweekend minstens drie muzikanten terug naar huis 

moesten om hun vergeten muziekmap te halen, zeker wanneer je de 

maandagavond erbij telt? 

• De vriendenactie in oktober weer een groot succes was en we de inwoners 

van Koningslust hiervoor zeer hartelijk bedanken? 

• Fanfare en drumband op 10 november de Sint Maarten stoet opluisterde in 

een tempo dat zelfs de allerkleinsten het konden bijhouden? 

• Dat dit kwam omdat Harm opdracht hadden gekregen om voetje voor voetje 

te marcheren? 

• We als dank van het comité heerlijke oliebollen kregen en zelfs een 

opwarmertje dat normaal ijs en ijskoud gedronken moet worden? 

• Vanwege het weer fanfare en drumband haast hadden om de Sint binnen te 

halen? 

• Dat we in een lege zaal onze sinterklaasmarsen speelden, terwijl iedereen 

buiten stond te wachten op Piet die door de brandweer van het dak gehaald 

moest worden? 

 

 

Agenda 

• 21 december - Kerstwandeling 

• 22 december - Slotconcert Neij Talent Orkest in Meijel 

       2024 

• 10 maart - Voorspeelmorgen 

• 11 maart - jaarvergadering 

• 24 maart - concert bij Brassband St. Gerlach in Valkenburg 

• 13 april - concert met Egchel 

• 4 mei - plantenactie 



 

• 21 juni - Jeugdvierdaagse pauzestop Koningslust 

• 22 juni - Jeugdvierdaagse defilé 

• 1 juli - laatste repetitie voor zomerstop 

• 5 juli - BBQ 

• 12 augustus - eerste repetitie na zomerstop 

• 5 oktober - extra repetitiedag Promsconcert 

• 24 oktober - generale repetitie Promsconcert 

• 25 en 26 oktober - Promsconcert  

• 27 oktober - Jeugdorkesttreffen (JOT) 

• 29 november - Ceciliafeest 

       2025 

• 6-7-8 juni - 80-jarig Jubileum EMM/GONA 

  

 


